
Gebr. De Zwart winnen Narbonne ZLU in afd. 12 tegen 267 duiven. 

In een weekend dat gekenmerkt werd als zijnde zwaar voor de duiven, zie de uitgestelde 

lossingen en het trage verloop van de vluchten die wel doorgingen, stond er ook een 

vlucht uit Narbonne op het programma. Het konvooi duiven werd om zaterdag om 07.00 

uur gelost met mooi weer en een kalme wind als start. Maar boven België en Nederland 

gooide het weer roet in het eten en moest er lang gewacht worden voordat er een duif 

viel. Het was 07-1705583 van Gebr. De Zwart die in de Kuststrook zich als eerste meldde 

en wel om 09.05.50 uur was deze weduwnaar terug op zijn hok in Delft. Op een afstand 

van 989,452 km geeft dit een gem.snelheid van 880,422 mpm.  

 

Deze snelheid is tevens goed voor een 14e plek op de meldlijst van de ZLU. Het is dan 

bovendien leuk als het ook nog de eerst getekende is. De doffer, een Ernest x Wijnands 

kruising, was dit jaar niet aan zijn proefstuk toe want op Bordeaux ging hij eveneens als 

eerste de mand in en was ook als eerste terug in Delft. Dick en Wietse spelen al jaren 

met succes de ZLU vluchten en dan heb je veel duiven nodig. Eigenlijk hebben we er 

teveel volgens Wietze, zo’n 48 koppels op dubbel weduwschap en nog wat nestkoppels 

en de nodige kweekkoppels. Dat brengt toch veel werk met zich mee. De mannen 

hebben er wel een beetje kijk op, want op alle ZLU vluchten, ook op Marseille maar dan 

zitten ze te laat, pakken ze hun eerst getekende voorop. Met 12 duiven mee en 4 in de 

prijzen spelen in het inkorfcentrum, heb je toch je portie te pakken. Dick en Wietze 

nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning. 

G.v.d.Ende   


